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 Inleidend orgelspel 
 Welkom en mededelingen 
 Gelegenheid voor persoonlijk stil gebed 
 Votum en groet 
 Zingen – Psalm 85 vers 1, 3 en 4  

1  Gij waart goedgunstig voor uw land, o HEER, 
in Jakobs harde lot bracht Gij een keer. 
De schuld uws volks wilt Gij niet gadeslaan. 
Gij hebt hun zonden uit uw boek gedaan. 
Gij die de vlammen van uw toorn bezweert, 
Gij hebt U van uw gramschap afgekeerd. 
God van ons heil, herstel ons, neem ons aan 
en doe uw toorn niet over ons bestaan. 

3  Bij wie Hem vrezen is zijn heil geplant. 
Zijn heerlijkheid zal wonen in dit land, 
het heilig land waar goedheid trouw ontmoet, 
het recht de vrede met een kus begroet; 
de trouw die uit de aarde opwaarts schiet, 
het recht dat uit de hemel nederziet. 
De velden deelt Hij van zijn overvloed, 
de HEERE die ons zegent met zijn goed. 

4  Waar Hij ook gaat, de vrede gaat Hem voor, 
liefde en trouw ontspruiten in zijn spoor. 
Gerechtigheid is voor zijn aangezicht, 
zij bloeit alom waar Hij zijn voetstap richt. 

 

 
 Leefregel voor ons leven – Mattheus 5,43-48 
 Zingen – Gezang 285 vers 1 en 3  

1  Geef vrede, Heer, geef vrede, 
de wereld wil slechts strijd. 
Al wordt het recht beleden, 
de sterkste wint het pleit. 
Het onrecht heerst op aarde, 
de leugen triomfeert, 
ontluistert elke waarde, 
o red ons sterke Heer. 

3  Geef vrede, Heer, geef vrede, 
Gij die de vrede zijt, 
die voor ons hebt geleden, 
gestreden onze strijd, 
opdat wij zouden leven 
bevrijd van angst en pijn, 
de mensen blijdschap geven 
en vredestichters zijn. 

 
 Gebed om Gods Geest bij de opening van het Woord 
 Kindermoment 
 Zingen (muziekgroep) – Hemelhoog 61  

De Here zegent jou en Hij beschermt jou 
Hij schijnt Zijn licht over jouw leven 
Hij zal genadig zijn en heel dicht bij je zijn 
Hij zal Zijn vrede aan je geven 



 
 Bijbellezingen – Jesaja 11 vers 1-10  

Vrede en gerechtigheid door de telg van Isaï 
1Maar uit de stronk van Isaï schiet een telg op, een scheut van zijn wortels komt tot bloei. 2De 
geest van de HEER zal op hem rusten: een geest van wijsheid en inzicht, een geest van kracht en 
verstandig beleid, een geest van kennis en ontzag voor de HEER. 3Hij ademt ontzag voor de 
HEER; zijn oordeel stoelt niet op uiterlijke schijn, noch grondt hij zijn vonnis op geruchten. 4Over 
de zwakken velt hij een rechtvaardig oordeel, de armen in het land geeft hij een eerlijk vonnis. Hij 
tuchtigt de aarde met de gesel van zijn mond, met de adem van zijn lippen doodt hij de 
schuldigen. 5Hij draagt gerechtigheid als een gordel om zijn lendenen en trouw als een gordel 
om zijn heupen. 6Dan zal een wolf zich neerleggen naast een lam, een panter vlijt zich bij een 
bokje neer; kalf en leeuw zullen samen weiden en een kleine jongen zal ze hoeden. 7Een koe en 
een beer grazen samen, hun jongen liggen bijeen; een leeuw en een rund eten beide stro. 8Bij het 
hol van een adder speelt een zuigeling, een kind graait met zijn hand naar het nest van een 
slang. 9Niemand doet kwaad, niemand sticht onheil op heel mijn heilige berg. Want kennis van 
de HEER vervult de aarde, zoals het water de bodem van de zee bedekt. 10Op die dag zal de telg 
van Isaï als een vaandel voor alle volken staan. Dan zullen de volken hem zoeken en zijn 
woonplaats zal schitterend zijn. 
 

 Bijbellezingen –Mattheus 5 vers 1-12 
1Toen hij de mensenmassa zag, ging hij de berg op. Daar ging hij zitten met zijn leerlingen om 
zich heen. 2Hij nam het woord en onderrichtte hen: 
  3‘Gelukkig wie nederig van hart zijn, 
  want voor hen is het koninkrijk van de hemel. 
  4Gelukkig de treurenden, 
  want zij zullen getroost worden. 
  5Gelukkig de zachtmoedigen, 
  want zij zullen het land bezitten. 
  6Gelukkig wie hongeren en dorsten naar gerechtigheid, 
  want zij zullen verzadigd worden. 
  7Gelukkig de barmhartigen, 
  want zij zullen barmhartigheid ondervinden. 
  8Gelukkig wie zuiver van hart zijn, 
  want zij zullen God zien. 
  9Gelukkig de vredestichters, 
  want zij zullen kinderen van God genoemd worden. 
  10Gelukkig wie vanwege de gerechtigheid vervolgd worden, 
  want voor hen is het koninkrijk van de hemel. 
 11Gelukkig zijn jullie wanneer ze je omwille van mij uitschelden, vervolgen en van allerlei kwaad    
betichten.   
12Verheug je en juich, want je zult rijkelijk worden beloond in de hemel; zo immers vervolgden ze 
vóór jullie de profeten. 
 
 
 
 



 Zingen (muziekgroep) – Hemelhoog 391  
U roept ons samen als kerk van de Heer,  
verbonden met U en elkaar. 
Wij brengen U lof, geven U alle eer: 
eendrachtig, veelstemmig en dankbaar. 
Jezus is Gastheer en nodigt ons uit: 
waar Jezus woont voelt de liefde zich thuis! 
 
Jaag naar de liefde, de vrucht van de Geest 
die alles gelooft en verdraagt. 
Streef naar de gaven die God aan ons geeft: 
veelkleurig, verschillend en dienstbaar. 
Eenheid en waarheid ontmoeten elkaar: 
liefde brengt samen, verbindt en aanvaardt. 
 
Breng ons samen, één in uw naam. 
Ieder is welkom hier binnen te gaan. 
Samen, één door de Geest; 
verbonden in liefde, die U aan ons geeft. 
 
U roept ons samen voor Woord en gebed, 
als deel van uw kerk wereldwijd. 
Wij bidden om vrede, verzoening en recht; 
gebruiken met vreugde de maaltijd. 
Wij breken het brood en verstaan het geheim, 
om samen uw kerk en van Christus te zijn. 
 
Wij belijden één geloof en één Heer; 
zijn geroepen tot één hoop, tot uw eer. 
Heer, geef vrede die ons samenbindt. 
Vader, maak ons één! 

 
 Uitleg en verkondiging – “Gelukkig de vredestichters” 
 Zingen – Gezang 314 vers 1,3 en 4  

1  Gij die gelooft, verheugt u samen, 
't is God, die trouw zijn kerk bewaart! 
Die hoop zal nimmer ons beschamen: 
de Heer is God en zijn is de aard. 
Zijn woord heeft vrede, heil bereid 
van eeuwigheid tot eeuwigheid! 

3  Nabij of ver, wij zijn verbonden: 
‚‚n Heer en ‚‚n geloof, ‚‚n doop, 
één Geest is tot ons neergezonden, 
en één is aller liefd' en hoop. 
Wij bidden en wij danken salem, 
wij roemen in één Vadernaam. 

 
 
 
 

 



4  Hoopt op de Heer, zijn dag komt nader! 
Een kudde, een Herder is beloofd. 
De volken buigen zich te gader 
voor Jezus Christus, aller Hoofd! 
Dat toch de dag des heils verscheen, 
dan worden aard' en hemel een! 

 
 Dankgebed en voorbeden – stil gebed – Onze Vader 
 Diaconaal moment 

 
De collecten worden toegelicht door de diaken van dienst. Bijdragen 
kan via de QR-code die in het scherm verschijnt, de Jacobikerk-app of 
door een bedrag over te maken naar de rekening van de wijkdiaconie: 
NL83 RABO 0175 4670 99 ten name van Diaconie PGU. Onder 
vermelding van “Collecten Jacobikerk 25 april 2021” en een eventuele 
verdeling over de collectedoelen. 
 
 
 

 Zingen – Psalm 149 vers 1 en 5  
1  Halleluja! laat opgetogen 
een nieuw gezang den Heer verhogen. 
laat allen die Gods naam belijden 
zich eensgezind verblijden. 
Volk van God, loof Hem die u schiep; 
Israël, dank Hem die u riep. 
Trek, Sion, in een blijde stoet 
uw Koning tegemoet. 

5  Nu zal, gelijk er staat geschreven, 
Gods volk in volle vrede leven. 
De boze vijand is verslagen. 
Prijs 's Heren welbehagen! 
Na het duister der wereldnacht 
blinkt de luister van Gods geslacht. 
Hemel en aarde stemmen saam 
en prijzen 's Heren naam. 

 
 Zending en zegen 
 Uitleidend orgelspel 


