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ZONDAG 21 APRIL 2024 
 

10.00 |  ds. Wim Vermeulen, organist: Gerrit Christiaan de Gier 

17.00 |  ds. Willem Jan de Hek, organist: Ko Zwanenburg 

 

 

 Welkom in de Jacobikerk, in het bijzonder als je te gast bent.  

 Roept de kerkdienst vragen op of wil je je hart luchten? Na de dienst is er in het 

Zuiderkoor (rechts voorin de kerk) ruimte voor gesprek of gebed.  

 Ben je nieuw hier? Het welkomteam beantwoordt graag al je vragen en heeft ook 

de wekelijkse nieuwsbrief voor je klaarliggen. Voor een abonnement op de digitale 

nieuwsbrief kijk je op www.jacobikerk.nl/nieuwsbrief.  

 Kom je hier vaker? Overweeg eens om lid te worden, kijk op 

www.jacobikerk.nl/nieuw 

 Er is vandaag kindernevendienst.  

 We nodigen je uit om koffie te blijven drinken na de dienst.  

 Goede dienst gewenst! 

 

 

Geloofsbelijdenis 

Zingen Gezang 51 vers 1, 2 en 3 

Dankgebed 

Diaconaal moment 
Zingen Psalm 111 vers 1, 2 en 6  

Zending en zegen 

Uitleidend orgelspel 

Fuga in G - Felix Mendelssohn-Bartholdy 

 

Ik geloof in God de Vader,  

de Almachtige,  

Schepper van de hemel en de aarde. 

En in Jezus Christus,  

zijn eniggeboren Zoon, onze Heer;  

die ontvangen is van de Heilige Geest,  

geboren uit de maagd Maria;  

die geleden heeft onder Pontius Pilatus,  

is gekruisigd, gestorven en begraven,  

neergedaald in de hel;  

op de derde dag opgestaan uit de doden; 

opgevaren naar de hemel,  

waar Hij zit aan de rechterhand van God, 

de almachtige Vader;  

vanwaar Hij komen zal om te oordelen  

de levenden en de doden. 

 

Ik geloof in de Heilige Geest.  

Ik geloof een heilige, algemene, christelijke 

kerk,  

de gemeenschap der heiligen;  

vergeving van de zonden;  

opstanding van het lichaam;  

en een eeuwig leven. 

Amen 

 

 

 

 

 

 

 

ORDE VAN DIENST 17:00 
 

Inleidend orgelspel 

Preludium, fuga en postludium in G-Georg Böhm 

Welkom en mededelingen 

Gelegenheid voor persoonlijk stil gebed  

Votum en groet 

Zingen Psalm 100 vers 1, 2, 3 en 4 

Gebed bij de opening van het Woord 
Schriftlezing Johannes 21,20-25 
Zingen Gezang 442 vers 1 en 2 

Schriftlezing 1 Johannes 1,5-2,17 

Zingen Gezang 442 vers 3 en 4 

Heidelbergse Catechismus – Zondag 21 en 22 

Wat geloof je van de heilige, algemene, 

christelijk Kerk? Vanaf het begin tot het einde 

van de schepping, brengt de Zoon van God uit 

alle mensen een gemeente bij elkaar, die 

uitverkoren is tot het eeuwige leven en die één is 

in het geloof. Door Zijn Geest en het Woord 

wordt de gemeente bij elkaar gebracht, 

beschermd en bewaard. Ik ben van deze gemeente 

een levend lid en ik zal dat altijd blijven. 

 

Wat betekent de gemeenschap der heiligen? De 

gelovigen hebben allemaal als ledematen van het 

lichaam van Christus, deel aan de Heere Jezus en 

aan al Zijn schatten en gaven. Elke gelovige mag 
zich geroepen weten om, onderdeel uitmakend 

van deze gemeenschap der heiligen, zijn gaven en 

talenten, vrijwillig en vol blijdschap, in te zetten 

voor de anderen 
 

Uitleg en verkondiging 

Muzikaal moment 
Preludium in G Felix Mendelssohn-Bartholdy 

Zingen Gezang 473 vers 1, 2, 9 en 10 



 

  

Inleidend orgelspel 

Welkom en mededelingen 

Gelegenheid voor persoonlijk stil gebed  

Votum en groet 

Zingen Psalm 65 vers 1, 2 en 6 

Gods gebod 

Zingen Psalm 86 vers 4 en 5 

Gebed 

Moment met de kinderen 

Kinderlied  
Weet je dat de lente komt, lente komt, lente komt 
Weet je dat de lente komt, alles loopt weer uit 

De eerste zonnestralen, ze tintelen op je huid 

De eerste bloemen bloeien, de eerste vogel fluit 

Weet je dat de lente komt, lente komt, lente komt 
Weet je dat de lente komt, alles loopt weer uit 

 

Weet je wel dat Jezus leeft, Jezus leeft, Jezus leeft 

Weet je wel dat Jezus leeft, Hij is opgestaan 
Ze hadden hem gekruisigd en in een graf gedaan 

Maar na drie donkere dagen is Hij weer opgestaan 

Weet je wel dat Jezus leeft, Jezus leeft, Jezus leeft 

Weet je wel dat Jezus leeft, Hij is opgestaan 
 

Weet je wel dat Jezus leeft, Jezus leeft, Jezus leeft 

Weet je wel dat Jezus leeft, Hij is opgestaan 

 

1e Schriftlezing Ezechiël 34 vers 11 t/m 16 

Zingen Opwekking 121 

 

 

De collecten worden toegelicht door de diaken van dienst. Bijdragen 

kan via de QR-code, de Jacobi-app, het collecteblok bij de uitgang of 

door een bedrag over te maken naar de rekening van de wijkdiaconie: 

NL83 RABO 0175 4670 99 ten name van Diaconie PGU, onder 

vermelding van “Collecten Jacobikerk 21 april 2024”.  

 
Zelfs al ga ik door een dal 

van diepe duisternis, 

ik vrees geen kwaad, 

want Gij zijt bij mij; 

uw stok en uw staf, die vertroosten mij. 

Gij richt voor mij een dis aan 

voor de ogen van wie mij benauwen. 

 

Gij zalft mijn hoofd met olie, 

mijn beker vloeit over. 

Ja, heil en goedertierenheid 

zullen mij volgen, 

al de dagen van mijn leven; 

ik zal in het huis des Heren verblijven 

tot in lengte van dagen. 

 

2e Schriftlezing: Johannes 21 vers 15 t/m 19 

Zingen Opwekking 428 

Genade, zo oneindig groot. 

Dat ik, die ‘t niet verdien 

het leven vond, want ik was dood 

en blind, maar nu kan ‘k zien. 

 

Genade die mij heeft geleerd 

te vrezen voor het kwaad. 

Maar ook – als ik mij tot Hem keer - 

dat God mij nooit verlaat. 

Want Jezus droeg mijn zondelast 

en tranen aan het kruis. 

Hij houdt mij door genade vast 

en brengt mij veilig thuis. 

 

Als ik daar in zijn heerlijkheid 

mag stralen als de zon, 

dan prijs ik Hem in eeuwigheid 

dat ik genade vond. 

 

Verkondiging  

Muzikaal moment 

Zingen Psalm 119a (Liedboek 2013) 

 
Op U laat ik mij voorstaan, 

ik ben aan U gehecht. 

Waar Gij betrouwbaar voorgaat 

ontvouwt zich weer een weg. 

De paden die ikzelf bedacht 

zijn doelloos doodgelopen. 

Zij voerden in de nacht. 

 

Uw woorden te herhalen 

is honing in mijn mond. 

Mij raakt niet meer het smalen 

dat ik mij aan U bond. 

Ik weet dat zwerven bitter smaakt, 

maar heel mijn zoekend leven- 

Gij hebt het zoet gemaakt. 

 

God, laat mij nooit verliezen 

de vreugde om uw woord,  

de moed mijn weg te kiezen 

waar ik uw voetstap hoor. 

En overtuig mij dag aan dag 

dat Gij mij hebt geroepen, 

ORDE VAN DIENST 10:00 
 

Afscheid en (her)bevestiging van 

ambtsdragers 

 We nemen afscheid van Evertine 

Adams (diaken), David Jan Jansen 

(ouderling-voorzitter) en Aart Stam 

(pastoraal ouderling). 

 Zingen: Psalm 90 vers 8 

 Herbevestigd voor een tweede 

termijn worden Erik Oevermans 

(pastoraal ouderling); Robin Zeeman 

hervat zijn eerdere ambtswerk (nu als 

ouderling-voorzitter) 

 Voor het eerst bevestigd in het ambt 

worden Eva van der Graaf (pastoraal 

ouderling) en Erika de Visser 

(diaken). 

 Zingen: Psalm 79 vers 5 

 

Dankgebed en voorbede, stil gebed, 

Onze Vader 

Diaconaal moment  

Zingen Gezang 416 

 
Ga met God en Hij zal met je zijn:  

bij gevaar, in bange tijden,  

over jou zijn vleugels spreiden.  

Ga met God en Hij zal met je zijn.  

 

Ga met God en Hij zal met je zijn:  

in zijn liefde je bewaren,  

in de dood je leven sparen.  

Ga met God en Hij zal met je zijn.  

 

Ga met God en Hij zal met je zijn,  

tot wij weer elkaar ontmoeten,  

in zijn naam elkaar begroeten.  

Ga met God en Hij zal met je zijn. 

 

Zegen 

 

 


