
 

 

 
LITURGIE ZONDAG 14 APRIL 

EVENSONG 
 
 
 
17.00 |  ds. Wim Vermeulen 

organist: Gerrit Christiaan de Gier 
koor: Cantiago o.l.v. Herman Mussche 
 
 
 

• Welkom in de Jacobikerk, in het bijzonder als je te gast bent.  

• Ben je nieuw hier? Het welkomteam beantwoordt graag al je vragen en heeft 
ook de wekelijkse nieuwsbrief voor je klaarliggen. Voor een abonnement op de 
digitale nieuwsbrief kijk je op www.jacobikerk.nl/nieuwsbrief.  

• Kom je hier vaker? Overweeg eens om lid te worden, als je dat nog niet bent! 
Goede dienst gewenst! 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
Onze predikanten  W. J. de Hek | 06-41554296 | wdehek@jacobikerk.nl 

 W. P. Vermeulen | 06-11204797 | wpvermeulen@jacobikerk.nl  

Diaconale hulpvragen       Roberto Postma | 06-83644421 | diaconie@jacobikerk.nl 



Koor Easter song of praise | Richard Shephard (1949-2021) 
 

Sing choirs of heaven, let saints and 
angels sing; around God’s throne exult 
in harmony! Now Jesus Christ is risen 
from the grave, salute your king in 
glorious symphony. Sing choir of earth, 
behold your light has come. The glory 
of the Lord shines radiantly. Lift up your 
hearts, for Christ has conquered death. 
The night is past, the day of life is here. 
Sing church of God, exult with joy 
outpoured. The gospel trumpets tell of 
victory won! Your Saviour lives, He’s 
with you evermore. Let all God’s people 
shout the long Amen. 

Zing koren van de hemel. Laat heiligen 
en engelen zingen en rond Gods troon 
uitbarsten in harmonie! Nu is Jezus 
Christus opgestaan uit het graf. Groet 
uw koning met glorieuze klanken. Zing 
koor van de aarde. Zie, uw licht is 
gekomen. De glorie van de Heer straalt 
stralend. Verhef uw hart, want Christus 
heeft de dood overwonnen. De nacht is 
voorbij, de dag van het leven is hier. 
Zing kerk van God, juich met uitbundige 
vreugde. De evangelietrompetten 
vertellen over zijn overwinning. Uw 
Heiland leeft, Hij is altijd bij u. Heel 
Gods volk zegge Amen! 

Zingen Psalm 107 vers 1, 2 en 3 

Welkom en mededelingen 

Gelegenheid voor persoonlijk stil gebed  

Votum en groet 

Koor Preces | Daniel Rouwkema (*1974) 

Voorganger: Heer, open mijn lippen. 

Koor: Mijn mond zal zingen van uw eer. 

O God, kom mij te hulp. 

Heer, haast u mij te helpen. 

Eer zij de heerlijkheid Gods: 

Vader, Zoon en heilige Geest, 

zoals het was in het begin en nu en altijd 

en in de eeuwen der eeuwen. Amen. 

Zegen de Heer! 

De naam des Heren zij geprezen 

 

 

 



Koor Psalmgebed - Psalm 4 

1e Schriftlezing Hosea 6 vers 1 t/m 3 

Koor Magnificat | Thomas Tallis (1552-1585) 

My soul doth magnify the Lord: and my spirit 
hath rejoiced in God my Saviour. For He hath 
regarded: the lowliness of His handmaiden. 
For behold, from henceforth: all generations 
shall call me blessed. For He, that is mighty 
hath magnified me: and holy is His name. 
And His mercy is on them that fear Him: 
throughout all generations. He hath shewed 
his strength with his arm: He hath scattered 
the proud in the imagination of their hearts. 
He hath put down the mighty from their seat: 
and hath exalted the humble and meek. 
He hath filled the hungry with good things: 
and the rich He hath sent empty away. 
He remembering His mercy hath holpen his 
servant Israel, as He promised to our 
forefathers, Abraham and his seed, forever. 
Glory be to the Father and to the Son and to 
the Holy Ghost. As it was in the beginning is 
now and ever shall be:  world without end. 
Amen. 
 

Mijn ziel prijst en looft de Heer, mijn hart juicht 
om God, mijn Redder: Hij heeft oog gehad voor 
mij, zijn minste dienares. 
Want zie, van nu af aan zullen alle geslachten 
mij gelukkig prijzen, want hij die machtig is 
heeft mij groot gemaakt en heilig is zijn naam. 
En zijn barmhartigheid is op wie hem vrezen van 
geslacht op geslacht. Hij heeft de kracht van zijn 
arm getoond en heeft de trotsen die zich 
verheven wanen  uiteengedreven.  
Hij heeft de heersers van hun troon gestoten en 
heeft verhoogd de nederigen en de zwakken. Hij 
heeft de hongerigen verzadigd met goede 
dingen en de rijken heeft hij leeg weggezonden. 
Hij herinnerde zich zijn barmhartigheid, heeft 
geholpen zijn knecht Israel zoals hij onze voor-
vaders beloofde, Abraham en zijn nageslacht 
voor altijd.  
Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige 
Geest, zoals het was in het begin, nu en altijd en 
in de eeuwen der eeuwen. Amen.  
 

2e Schriftlezing 1 Korinthe 15 vers 12 t/m 26 

Koor Nunc Dimittis | Thomas Tallis 

Lord, now lettest thou Thy servant depart 
in peace, according to Thy Word. For mine 
eyes have seen Thy salvation, which Thou 
hast prepared before the face of all people; 
to be a light to lighten the gentiles, and the 
glory of thy people Israel. Glory be to the 
Father and to the Son and to the Holy 
Ghost. As it was in 
the beginning is now and ever shall be: 
world without end. Amen. 

 

Nu laat u, Heer, uw dienaar in vrede 
heengaan, zoals u hebt beloofd. Want met 
eigen ogen heb ik de redding gezien die u 
bewerkt hebt 
ten overstaan van alle volken: een licht dat 
geopenbaard wordt aan de heidenen en dat 
tot eer strekt van Israel, uw volk. Eer aan de 
Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals 
het was in het begin, nu en altijd en in de 
eeuwen der eeuwen. Amen.  

Verkondiging 

 

 



Koor 'If ye be risen again with Christ' | Orlando Gibbons (1583-1625) 

If ye then be risen with Christ, seek those 
things which are above, where Christ 
sitteth on the right hand of God. Set your 
affection on things above, not on things on 
the earth. 
For ye are dead, and your life is hid with 
Christ in God. When Christ, who is our life, 
shall appear, then shall ye also appear with 
him in glory (Kol. 3,1-4) 
 

Als u nu met Christus opgewekt bent, zoek 
dan de dingen die boven zijn, waar Christus 
is, Die aan de rechterhand van God zit. 
Bedenk de dingen die boven zijn en niet die 
op de aarde zijn, want u bent gestorven en 
uw leven is met Christus verborgen in God. 
Wanneer Christus geopenbaard zal worden, 
Die ons leven is, dan zult ook u met Hem 
geopenbaard worden in heerlijkheid. (Kol. 
3,1-14) 

 
Geloofsbelijdenis (gezamenlijk gesproken) 
 
Ik geloof in God de Vader,  
de Almachtige,  
Schepper van de hemel en de aarde. 
 
En in Jezus Christus,  
zijn eniggeboren Zoon, onze Heer;  
die ontvangen is van de Heilige Geest,  
geboren uit de maagd Maria;  
die geleden heeft onder Pontius Pilatus,  
is gekruisigd, gestorven en begraven,  
neergedaald in de hel;  
op de derde dag opgestaan uit de doden; 
opgevaren naar de hemel,  
waar Hij zit aan de rechterhand van God,  
de almachtige Vader;  
vanwaar Hij komen zal om te oordelen  
de levenden en de doden. 
 
Ik geloof in de Heilige Geest.  
Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk,  
de gemeenschap der heiligen;  
vergeving van de zonden;  
opstanding van het lichaam;  
en een eeuwig leven. 
 
Amen 
 
Zingen Gezang 219 vers 1, 2 en 6  

 
 



Gebeden -  gezongen en gesproken 
 

Voorganger: De Heer met u allen! 

Koor: Zijn vrede met u! 

Laten wij bidden: Heer, ontferm u. Christus ontferm 

u. Heer, ontferm u.  

Onze Vader….   

Toon ons, God uw erbarmen, 

en schenk ons uw heil! 

Heer, zegen de Koning 

En hoor ons genadig als wij tot U roepen 

Uw kerk zal zich hullen in gerechtigheid 

en uw getrouwen zullen juichen. 

Bevrijd uw volk, o God, 

en zegen uw erfdeel. 

Geef in onze dagen vrede, 

wie anders dan Gij zal voor ons strijden?  

Schep mij een zuiver hart, o God, 

en neem uw Heilige Geest niet van mij. 

Collectagebeden (3 x) 

Amen. 

 
  Hierna volgen de gesproken voorbeden 
 

Diaconaal moment  

 

De collecten worden toegelicht door de diaken van dienst. Bijdragen kan via 

de QR-code, het collecteblok bij de uitgang, de Jacobi app of door een 

bedrag over te maken naar de rekening van de wijkdiaconie: NL83 RABO 

0175 4670 99 ten name van Diaconie PGU, onder vermelding van “Collecten 

Jacobikerk 14 april 2024”.  

 

 

  



Zingen Gezang 870 (Liedboek 2013)  
 

 
 

2. (koor) Godlof, aan ons is toegezegd 
dat Gij herleven doet 
wie zijn gesneuveld in 't gevecht 
van 't kwade tegen 't goed 
 
3. Een ander trad in onze plaats, 
een mens tot ons behoud, 
geprezen zij de liefde Gods 
die ons zijn raad ontvouwt. 
 
4. (koor) Uw liefde, God, zo wijs en goed, 
wat eens in Adam viel, 
ons menselijke vlees en bloed, 
wordt leven weer en ziel. 
 
5. Ja, meer dan ziel en leven zijn, 
gegund aan bloed en vlees, 
God zelf zal in ons wezen zijn, 
de ademende Geest. 
 

6. (koor) Want wie voor ons gestreden heeft, 
alleen, man tegen man, 
als God én mens geleden heeft, 
wat niemand lijden kan. 
 
7. Die leidt ons door de doodsjordaan 
en houdt ons bij de hand, 
die heeft voor ons de weg gebaand, 
naar het beloofde land. 
 
8. Geprezen, God, Uw wijs beleid, 
de omweg van Uw woord, 
ver boven alle hoogten uit 
en alle diepten door. 
 

Zegen 

Uitleidend orgelspel 

  



Seven Stanzas at Easter | John Updike (1932-2009) 
 
Vergis je niet: als hij al opstond, 
dan was het met zijn lichaam; 
als niet de afbraak van de cellen omkeerbaar was, de moleculen 
elkaar terugvonden, met nieuw vuur in de aminozuren, 
dan valt de kerk. 
 
Het was niet net als de bloemen 
die iedere zachte lente terugkomen, 
niet als zijn geest in de monden en de waterige 
ogen van de elf apostelen; 
maar als zijn vlees; het onze. 
  
Dezelfde scharnierende duimen en tenen, 
hetzelfde hart, met kleppen, 
doorstoken, gestorven, bedorven, even opgehouden, en toen 
met eeuwige macht weer bij elkaar geraapt, 
om nieuwe kracht te bevatten. 
  
Laten we geen grappen met God maken, met metaforen 
en analogieën om de bovenwerkelijkheid heen draaien, 
niet van het gebeuren een gelijkenis maken, een souvenir 
uit vergeten goedgeloviger tijden: 
laten we de hoofdingang nemen. 
  
De steen is weggerold, geen ding van papier-maché, 
geen steen uit een verhaaltje, 
maar de enorme kei van de tastbaarheid, die langzaam 
knarsend als de tijd, voor ieder van ons 
het daglicht wegneemt. 
  
En als we een engel bij het graf willen hebben, 
laat het dan een echte engel zijn, 
kwantummechanisch verantwoord, met flink wat haar, 
goed te zien in het ochtendlicht, gekleed in linnen 
van een echt weefgetouw. 
  
Laten we niet proberen het minder monsterlijk te maken, 
voor ons gemak en ons gevoel voor schoonheid, 
zodat we niet, ooit, in een ondenkbaar uur, 
ons moeten schamen voor het wonder, 
en overdonderd worden. 



 
 

 

 

 

 

Ik geloof in God de Vader,  
de Almachtige,  

Schepper van de hemel en de aarde. 
 

En in Jezus Christus,  
zijn eniggeboren Zoon, onze Heer;  

die ontvangen is van de Heilige Geest,  
geboren uit de maagd Maria;  

die geleden heeft onder Pontius Pilatus,  
is gekruisigd, gestorven en begraven,  

neergedaald in de hel;  
op de derde dag opgestaan uit de doden; 

opgevaren naar de hemel,  
waar Hij zit aan de rechterhand van God, 

de almachtige Vader;  
vanwaar Hij komen zal om te oordelen  

de levenden en de doden. 
 

Ik geloof in de Heilige Geest.  
Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk,  

de gemeenschap der heiligen;  
vergeving van de zonden;  

opstanding van het lichaam;  
en een eeuwig leven. 

 
Amen 

 

Wil je het werk van de Jacobikerk steunen? 

Geef dan op rekening NL29 RABO 0130697818 t.n.v. Wijkgemeente Jacobikerk. 
Giften aan de diaconie kun je doen op NL83 RABO 0175 4670 99  
t.n.v. Diaconie PGU o.v.v. ‘gif diaconie Jacobikerk’. 


