
 

 

Wil je het werk van de Jacobikerk steunen?

Geef dan op rekening NL29 RABO 0130697818 t.n.v. Wijkgemeente Jacobikerk. 
Giften aan de diaconie kun je doen op NL83 RABO 0175467099  
t.n.v. Diaconie PGU o.v.v. ‘gift diaconie Jacobikerk’.

www.jacobikerk.nl     @jacobikerk

Contact

 

     

Onze predikanten  W. J. de Hek | 06-41554296 | wdehek@jacobikerk.nl 
 W. P. Vermeulen | 06-11204797 | wpvermeulen@jacobikerk.nl  
Diaconale hulpvragen     Roberto Postma | 06-83644421 | diaconie@jacobikerk.nl 

      
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ZONDAG 17 MAART 2024  
 
10.00 |  ds. C.W. Saly (Amsterdam), organist: Ko Zwanenburg, m.m.v. de 

muziekgroep 
17.00 |  ds. D.T.J. Hoogenboom (Utrecht), organist: Karel Demoet 
 
• Welkom in de Jacobikerk, in het bijzonder als je te gast bent.  
• Roept de kerkdienst vragen op of wil je je hart luchten? Na de dienst is er in 

het Zuiderkoor (rechts voorin de kerk) ruimte voor gesprek of gebed.  
• Ben je nieuw hier? Het welkomteam beantwoordt graag al je vragen en heeft 

ook de wekelijkse nieuwsbrief voor je klaarliggen. Voor een abonnement op de 
digitale nieuwsbrief kijk je op www.jacobikerk.nl/nieuwsbrief.  

• Kom je hier vaker? Overweeg eens om lid te worden, kijk 
op jacobikerk.nl/nieuw. 

• Er is vandaag kindernevendienst. 
• We nodigen je uit om koffie te blijven drinken na de dienst.  
• Goede dienst gewenst! 

 

 
 

ORDE VAN DIENST 17:00  
 Inleidend orgelspel 
Welkom en mededelingen 
 
Gelegenheid voor persoonlijk  
stil gebed 
Votum en groet 

Zingen Gezang 249 vers 1, 2 en 3 

Gebed bij de opening van het Woord 
Schriftlezing -  
Hebreeën 10 vers 19 t/m 39 
 
Zingen Psalm 91 vers 1, 2 en 3 
 
Uitleg en verkondiging n.a.v. Ned. 
Geloofsbelijdenis, art. 26  
‘Wie bidt er voor me’ 
 
Muzikaal moment 
Zingen Psalm 34 vers 2 en 3 
 
Geloofsbelijdenis (z.o.z.) 
Zingen Gezang 255 

Dankgebed, voorbeden, stil gebed  
& Onze Vader 
 
Diaconaal moment 
Zingen Psalm 56 vers 4 
 
Zending en zegen 
Uitleidend orgelspel 

 
 

 

Artikel 26 NGB - De voorspraak van Christus  
Wij geloven dat wij geen toegang hebben tot God, dan alleen door de enige 

Middelaar en Voorspraak, Jezus Christus, de rechtvaardige. Hierom is Hij mens 
geworden en heeft de goddelijke en de menselijke natuur verenigd, opdat wij 

mensen een toegang zouden hebben tot de goddelijke majesteit; anders zou de 
toegang voor ons gesloten zijn. Maar deze Middelaar, die de Vader ons heeft 

gegeven tussen Hem en ons, moet ons door zijn verhevenheid niet afschrikken, 
zodat wij een andere, naar ons goeddunken, zouden zoeken. Want er is niemand in 

de hemel of op de aarde onder de schepselen, die ons meer liefheeft dan Jezus 
Christus, die, hoewel Hij in de gestalte van God was, toch zichzelf heeft vernietigd, 

door de gestalte van een mens en van een knecht voor ons aan te nemen en is zijn 
broeders in alles gelijk geworden [Filipp. 2:6-7; Hebr. 2:17].  

Als wij nu een andere middelaar moesten zoeken die ons goedgunstig zou zijn, wie 
zouden wij dan kunnen vinden, die ons meer liefheeft dan Hij die zijn leven voor ons 

gegeven heeft, ook toen wij zijn vijanden waren [Rom. 5:8]?  
En als wij iemand zoeken, die macht en aanzien heeft, wie is er die zoveel macht en 
aanzien heeft als Hij, die gezeten is aan de rechterhand van zijn Vader [Rom. 8:34] 

en die alle macht heeft in de hemel en op de aarde [Matt. 28:18]?  En wie zal eerder 
verhoord worden dan de eigen geliefde Zoon van God? 

Zo is dan alleen door wantrouwen het gebruik ingevoerd dat men de heiligen 
onteert in plaats van hen te eren, door te doen wat zij nooit gedaan of begeerd 

hebben, maar wat zij voortdurend en volgens hun plicht verworpen hebben, zoals 
blijkt uit hun geschriften. En hier moet men niet inbrengen dat wij het niet waardig 

zijn, want het gaat er hier niet om dat wij onze gebeden op grond van onze 
waardigheid aanbieden, maar alleen op grond van de uitnemendheid en de 

waardigheid van onze Here Jezus Christus, wiens gerechtigheid door het geloof de 
onze is. Daarom zegt de apostel ons, als hij deze dwaze vrees of veel meer het 

wantrouwen van ons wil wegnemen, dat Jezus Christus zijn broeders in alles gelijk is 
geworden, opdat Hij een barmhartig en getrouw Hogepriester zou zijn, om de 

zonden van het volk te reinigen; want doordat Hij zelf, verzocht zijnde, geleden 
heeft, kan Hij degenen die verzocht worden, te hulp komen [Hebr. 2:17-18].  

En daarna, om ons nog meer moed te geven om tot Hem te gaan, zegt hij: Daar wij 
dan een grote Hogepriester hebben, Jezus de Zoon van God, die de hemelen 

doorgegaan is, laat ons deze belijdenis vasthouden. Want wij hebben geen 
Hogepriester die geen medelijden zou kunnen hebben met onze zwakheden, maar 

die in alle dingen op gelijke wijze is verzocht geweest, zonder zonde.  
Laat ons daarom met vrijmoedigheid toegaan tot de troon der genade, opdat wij 

barmhartigheid krijgen en genade vinden als het tijd is om geholpen te worden 
[Hebr. 4:14-16]. Dezelfde apostel zegt dat wij de vrijheid hebben om het heiligdom 

in te gaan door het bloed van Jezus. Hij zegt: laat ons dan gaan met vrijmoedigheid 
van het geloof [Hebr. 10:19, 22] etcetera. Eveneens: Christus heeft een eeuwig 

priesterschap, waardoor Hij volkomen kan zalig maken die door Hem tot God gaan, 
terwijl Hij altijd leeft om voor hen te bidden [Hebr. 7:24-25].  

Wat ontbreekt er dan nog, daar Christus zelf zegt: Ik ben de weg en de waarheid en 
het leven; niemand komt tot de Vader dan door Mij [Joh. 14:6]? Waarom zouden wij 
een andere voorspraak zoeken, aangezien het God behaagd heeft ons zijn Zoon tot 

een Voorspraak te geven? Laten wij Hem niet verlaten om een andere te nemen, 
laat staan een andere te zoeken zonder die ooit te vinden; want toen God Hem ons 

gaf, wist Hij heel goed dat wij zondaars waren. Daarom roepen wij, naar het bevel 
van Christus, de hemelse Vader aan door Christus, onze enige Middelaar, zoals ons 

in het gebed des Heren geleerd is. En wij zijn verzekerd dat alles wat wij de Vader 
bidden in zijn naam, ons gegeven zal worden [Joh. 16:23]. 

 

 

http://jacobikerk.nl/nieuw


 

   

Inleidend orgelspel  
Welkom en mededelingen  
Gelegenheid voor persoonlijk stil gebed 
Votum en groet 

Zingen Psalm 37 vers 2 en 3 
Gebed van verootmoediging 
 
Zingen Psalmen voor Nu 32 
Gelukkig ben je als je schuld bekend 
Je fouten zonder omhaal toe kunt geven 
Want God vergeeft je als je eerlijk bent 
En opgelucht begin je een nieuw leven 
En opgelucht begin je een nieuw leven 
 
Ik heb eerst lange tijd mijn schuld verzwegen 
Maar ik kon die zware last gewoon niet aan 
Ik huilde, God, van machteloze woede 
U hield mij in uw greep, liet mij niet gaan 
Het leek of ik geveld was door de hitte 
Ik had de kracht niet meer om op te staan 
 
Toen kwam ik met de waarheid voor de dag 
Ik durfde wat mij dwars zat uit te spreken 
Mijn leven was door eigen schuld ontspoord 
En u o God, u hebt het mij vergeven 
En u o God, u hebt het mij vergeven 
 
Wie naar u zoekt zal u ook vinden, God 
Zelfs als hij in de vloed dreigt te verdrinken 
De plaats waar ik kan schuilen dat bent u 
Ik wil het lied van mijn bevrijding zingen 
Ik wil het lied van mijn bevrijding zingen 
 
De weg die je moet gaan zal ik je wijzen 
Dit zegt God: ik sta je bij met raad en daad 
Ik houd je in het oog, ik zal je leiden 
Dus wees niet eigenwijs of tegendraads 
 

 

De collecten worden toegelicht door de diaken van dienst.  
Bijdragen kan via de Jacobi app, de QR-code, het collecteblok bij de 
uitgang of door een bedrag over te maken naar de rekening van de 
wijkdiaconie: NL83 RABO 0175 4670 99 ten name van Diaconie PGU, 
onder vermelding van “Collecten Jacobikerk 17 maart 2024”.  

 

Als ezels of als paarden zonder leidsel 
Dan word je niet getroffen door het kwaad 
 
Wie God de rug toekeert wacht veel verdriet 
Maar wie op hem vertrouwt mag altijd weten 
Het is God zelf die mij met zorg omringt 
Dus juich voor hem, de schepper van het leven 
Dus juich voor hem, de schepper van het leven 
Dus juich voor hem, de schepper van het leven 
 
Gods leefregels 
Zingen Psalm 119 vers 62 
 
Kindermoment en Zingen uit de 
kindercanon Hemelhoog 691 
Vertel het aan de mensen 
wie liefde heeft – Jezus! 
Vertel het aan de mensen 
wie vrede geeft – Jezus! 
Vertel het aan de mensen, dat Jezus leeft. 
Vertel het aan de mensen. 
 
Want iedereen moet weten  
wie liefde heeft – Jezus!  
Want iedereen moet weten 
wie vrede geeft – Jezus! 
Want iedereen moet weten, dat Jezus leeft. 
Iedereen moet weten. 
 
Gebed om verlichting met de Heilige Geest 
Schriftlezing Lucas 23 vers 1 t/m 25 
 
Zingen Gezang 182 vers 1, 2, 5 en 6 
Verkondiging 
 
Muzikaal moment Adagio BMV 974 uit Oboe 
Concerto in d (A. Marcello, bew. J.S. Bach) 
 

Zingen Hemelhoog 347  
Jezus alleen, ik bouw op Hem 
Hij is mijn hoop, mijn lied, mijn kracht. 
Door stormen heen hoor ik zijn stem, 
dwars door het duister van de nacht. 
 
Zijn woord van liefde dat mij sust 
verdrijft mijn angst; nu vind ik rust! 
Mijn vaste grond, mijn fundament; 
dankzij zijn liefde leef ik nu. 
 
Jezus alleen werd mens als wij; 
klein als een kind, in kwetsbaarheid. 
Oneindig veel hield Hij van mij, 
leed om mijn ongerechtigheid. 
 
En door zijn offer werd ik vrij, 
Hij droeg mijn straf, Hij stierf voor mij, 
ontnam de dood zijn heerschappij; 
dankzij zijn sterven leef ik nu. 
 
Daar in het graf, in dood gehuld, 
leek al zijn macht tenietgedaan. 
Maar, o die dag, dat werd vervuld: 
Jezus, de Heer is opgestaan! 
 
Sinds Hij verrees in heerlijkheid 
ben ik van vloek en schuld bevrijd. 
Ik leef in Hem en Hij in mij; 
dankzij zijn bloed ben ik nu vrij. 
 
Geen levensangst, geen stervensnood; 
dat is de kracht, waar ik in sta. 
Van eerste stap tot aan de dood 
leidt Hij de weg waarop ik ga. 
Geen duivels plan of aards bestaan 
kan mij ooit roven uit zijn hand. 
Als Hij verschijnt, roept Hij mijn naam; 
in die verwachting houd ik stand. 
 
In Hem alleen, in Hem alleen! 
 
 

ORDE VAN DIENST 10:00  
 

 
Ik geloof in God de Vader,  

de Almachtige,  
Schepper van de hemel en de aarde. 

En in Jezus Christus,  
zijn eniggeboren Zoon, onze Heer;  

die ontvangen is van de Heilige Geest,  
geboren uit de maagd Maria;  

die geleden heeft onder Pontius Pilatus,  
is gekruisigd, gestorven en begraven,  

neergedaald in de hel;  
op de derde dag  

opgestaan uit de doden; 
opgevaren naar de hemel,  

waar Hij zit aan de rechterhand van God,  
de almachtige Vader;  

vanwaar Hij komen zal om te oordelen  
de levenden en de doden. 

Ik geloof in de Heilige Geest.  
Ik geloof een heilige, 

 algemene, christelijke kerk,  
de gemeenschap der heiligen;  

vergeving van de zonden;  
opstanding van het lichaam;  

en een eeuwig leven. 

Amen 

 

 
Dankgebed en voorbeden, stil gebed  
en Onze Vader 
 
Diaconaal moment 
 
Zingen Gezang 20 vers 1 en 5 
 
Zending en zegen 
Uitleidend orgelspel 
 
  
 
 


