
 

 Inleidend orgelspel 
 Welkom en mededelingen 
 Gelegenheid voor persoonlijk stil gebed 
 Votum en groet 
 Zingen – Psalm 96 vers 1, 3 en 4  

1  Zingt voor den Heer op nieuwe wijze, 
zing aarde, zing zijn naam ten prijze, 
boodschap zijn heil van dag tot dag, 
wek bij de volken diep ontzag 
voor 't wonder van zijn gunstbewijzen. 

3  Geeft aan den Heer, alle geslachten, 
geeft aan den Here lof en krachten. 
Gij volken, roemt zijn grote naam, 
komt in zijn heiligdom tezaam, 
looft Hem, den Heer der hemelmachten. 

 
4  Brengt aan den Heer met reine handen, 
brengt aan den Here offeranden, 
buigt u in heil'ge feestdos neer, 
erkent Hem als den enen Heer, 
beeft voor Hem, volken aller landen. 

 

 
 Gebed van verootmoediging  
 Gods gebod 

 
 

Orde van dienst 
Zondag 10 oktober 
10:00 

Hartelijk welkom in deze kerkdienst! Omdat deze dienst wordt uitgezonden via 
YouTube, kom je mogelijkerwijs in beeld. Wil je dat niet? Vraag dan om een plaats 
wat meer achterin de kerk. We wensen je een gezegende dienst toe! 
 



 Zingen – Gezang 381 vers 4 en 5  
4  Wij mogen leven door zijn kracht, 
de taak door Hem ons toegedacht 
volbrengend als een heerlijk blijk 
van Christus' komend koninkrijk. 

5  O Heer, die ons uw liefde geeft 
waardoor 't geloof dit uitzicht heeft, 
sta Gij ons bij en help ons dan 
meer dan ons lied U vragen kan. 

 
 Kindermoment 
 Lied van de maand – Gezang 481 vers 1 

O grote God die liefde zijt, 
o Vader van ons leven, 
vervul ons hart, dat wij altijd 
ons aan uw liefde geven. 
Laat ons het zout der aarde zijn, 
het licht der wereld, klaar en rein. 
 

Laat ons uw woord bewaren, 
uw waarheid openbaren. 

 
 Gebed om de opening van het Woord 
 Schriftlezing – Psalm 96 

1Zing voor de HEER een nieuw lied, zing voor de HEER, heel 
de aarde. 2Zing voor de HEER, prijs zijn naam, verkondig 
van dag tot dag dat hij ons redt. 3Maak aan alle volken zijn 
majesteit bekend, aan alle naties zijn wonderdaden. 
4Groot is de HEER, hem komt alle lof toe, geducht is hij, 
meer dan alle goden. 5De goden van de volken zijn minder 
dan niets, maar de HEER: hij heeft de hemel gemaakt. 
6Glans en glorie gaan voor hem uit, macht en luister vullen 
zijn heiligdom. 
7Erken de HEER, stammen en volken, erken de HEER, zijn 
majesteit en macht, 8erken de HEER, de majesteit van zijn 
naam, draag geschenken zijn voorhoven binnen. 



9Buig u voor de HEER in zijn heilige glorie, huiver, heel de 
aarde, als hij verschijnt. 10Zeg aan de volken: ‘De HEER is 
koning. Vast staat de wereld, zij wankelt niet. Hij oordeelt 
de volken naar recht en wet.’ 
11Laat de hemel verheugd zijn, de aarde juichen, de zee 
bruisen en alles wat daar leeft. 12Laat het veld verblijd zijn 
en alles wat daar groeit, laten alle bomen jubelen 
13voor de HEER, want hij is in aantocht, in aantocht is hij 
als rechter van de aarde. Rechtvaardig zal hij de wereld 
berechten, de volken oordelen, trouw aan zijn woord. 
 

 Zingen – Psalm 97 vers 1 en 6  
1  Groot Koning is de Heer. 
Volken, bewijst Hem eer, 
breek uit in jubel, aarde, 
nu Hij de macht aanvaardde. 
De landen wijd en zijd 
zijn in zijn naam verblijd. 
Op recht en op gericht 
heeft Hij zijn troon gesticht. 
in de verborgenheid. 

6  Gods heil, Gods glorie staat 
licht als de dageraad 
reeds voor het oog te gloren 
van wie Hem toebehoren. 
En vreugde van de Heer 
stroomt in hun harten neer. 
Gij die rechtvaardig zijt, 
weest in de Heer verblijd. 
Zijn naam zij lof en eer! 

 
 Verkondiging  
 Zingen – Lied 479 (Weerklank) 

 
 
 
 
 

 

Zingt volop Gods lof, de hemelen rond. 
Verblijdt u in Hem, een lied in de mond. 
Gij engelen, machten voor Zijn aangezicht. 
En zingt u te buiten, in ’t hemelse licht. 

2  Zingt volop Gods lof, gij, aarde in 
koor, 
stem in met het lied, dat daar wordt 
gehoord. 
Bezing Zijn genade, gij schepping looft 
Hem, 
die u leerde zingen, geef liefde uw 
stem. 



1  Almachtige, verheven Heer, 
halleluja, 
aan U behoort de lof en eer, 
halleluja. 
Wie kan U loven als Gij zijt, 
halleluja, 
wij zegenen uw heerlijkheid, 
halleluja. 
Halleluja, halleluja, halleluja. 

12  Geloofd, gezegend zijt Gij 
Heer, halleluja, 
wij brengen U de lof en eer, 
halleluja. 
Wij willen nederig en klein, 
halleluja, 
de dienaars van uw grootheid 
zijn, halleluja. 
Halleluja, halleluja, halleluja. 

 
 Dankgebed en voorbeden – stil gebed – Onze 

Vader 
 Diaconaal moment 

 Zingen – Gezang 400 vers 1 en 12 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 Zegen 

De collecten worden toegelicht door de diaken van 
dienst. Bijdragen kan via de Jacobi-app of de QR-code of 
door een bedrag over te maken naar de rekening van de 
wijkdiaconie: NL83 RABO 0175 4670 99 ten name van 
Diaconie PGU. Onder vermelding van “Collecten 
Jacobikerk 10 oktober 2021” en een eventuele verdeling 
over de collectedoelen. 

3 Zingt volop Gods lof, laat 
horen de klank, 
van snaren en fluit, betoon 
Hem uw dank, 
met al wat geluid geeft, sla 
aan het akkoord, 
van wat Hij gedaan heeft en 
zing het dan voort. 
 

4 Zingt volop Gods lof, want waardig 
is Hij, 
mijn blijvende dank, door Hem toch 
zijn wij, 
tot leven geroepen, voor liefde 
bestemd, 
besteedt dan uw adem, aan zingen 
voor Hem. 


