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Voorwoord
Doorgewinterde kerkgangers en 
toevallige passanten. Studenten die 
in Utrecht zijn blijven wonen, zijn 
getrouwd en met hun gezin actief 
meeleven met de gemeente. De be-
woonster van wijk C die elke maand 
naar de ouderensoos komt en daar 
medewijkbewoners ontmoet. De 
bezoeker van de Gay Pride of Ko
ningsdag die even de Jacobikerk 
binnenloopt voor een moment van 
rust. De pelgrim die op doorreis is 
naar Santiago de Compostella en 
een stempel komt halen. De toerist 
die het gebouw bezoekt. Het kerken-
raadslid dat een vergadering bij
woont. De eindexamenkandidaat die 
zijn diploma in ontvangst neemt...
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... de Jacobikerk is voor veel mensen een plek die op verschillende manieren ruimte, rust en rich
ting biedt. De Jacobikerk is al eeuwen lang een plek waar mensen God loven, zoeken, eren, dank-
en en bevragen. Waar mensen gevoed worden door Woord en Sacrament. 

De fysieke ligging van de Jacobikerk maakt duidelijk dat de Jacobikerk dagelijks voorbij wordt 
gelopen, gereden en gefietst door tal van passanten. De Londenreis van afgelopen herfst, de re-
flectie op mijn rol als missionair predikant in de Jacobikerk en op de historie van het missionaire 
denken in de gemeente, brachten mij bij de vraag: hoe kan de Jacobikerk met haar gebouw, haar 
eeuwenoude én actuele Verhaal en haar talentvolle mensen, naast de bestaande ook op andere, 
meer proactieve manieren de aanwezigheid van Christus in Utrecht dienen? Hoe kan de Jacobi
kerk gestalte geven aan het Verhaal van het Evangelie niet alleen ‘voor’ een bepaalde doelgroep, 
maar wellicht ook in samenwerking met...? En duidelijker geworteld in de wijk?

Over deze vragen dacht ik na samen met de brainstormgroep Jacobi & the City. Deze brochure 
schetst een visie, geeft inspirerende praktijkvoorbeelden en werkt enkele praktische voorbeelden 
voor onze gemeente uit. Kerkenraad, missionair team en brainstormgroep hopen op een goede 
ontvangst, op jullie gebed en jullie meedoen!

ds. Wim Vermeulen
Oktober 2018
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Missionair Kerk-zijn



Als kerk in de stad zijn we een kleine minderheid. Dat geldt zelfs voor een grote en actieve ge-
meente als de Jacobikerk. Dat veel Utrechters God niet nodig lijken te hebben, kan je onzeker 
maken. Veel Jacobikerkers treffen zichzelf aan in de barsten tussen de seculiere westerse cultuur 
aan de ene kant en resten Biblebelt aan de andere. Dat geeft aan onze gemeente een heel eigen 
dynamiek. Aan de ene kant modern, tegelijk een beetje conservatief. Het maakt ook dat er veel 
ongelijktijdigheid is in de vragen die er leven. De één zoekt naar houvast in klassieke vormen, voor 
de ander mag er snel veel veranderen. Misschien kunnen er best dingen anders. Maar de gemeen-
te is geen machine die met wat slimme ingrepen gerepareerd kan worden. Er is geen shortcut 
naar het snelle succes. Ook nostalgisch terugverlangen naar de tijd dat de machine nog schijnbaar 
goed leek te werken helpt niet. De gemeente is een akker, die diverse seizoenen beleeft (naar 
Arjan Plaisier, Overvloed en Overgave). Bij die seizoenen horen ook de herfst en de winter. Maar 
zelfs de winter gaat een keer voorbij. En als de sneeuw smelt, zie je ineens wat er onder de grond 
in het verborgene ondertussen is gebeurd. Belangrijk om vast te houden is dat ons geen noodlot 
overkomt. Net als Israel in de ballingschap vertrouwen we erop dat God ook in deze situatie tot 
ons zal spreken en ons nieuwe wegen zal wijzen. Ingewikkelde tijden kunnen zo tijden van nieuwe 
ontdekkingen, nieuw geloof, nieuw vertrouwen en nieuw zicht op God worden. Dat vraagt van 
ons wachten, bidden en luisteren. 

K E R K - V R E E M D E L I N G - G E M E E N S C H A P - K R I N G E N - S T A D
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“Als de sneeuw smelt, zie je ineens 
wat er onder de grond in het verborgene 

ondertussen is gebeurd...”



Kun je als kerk die een minderheid is eigenlijk wel missionair zijn? Dat kan heel goed. We doen 
er al jaren ons best voor. Om hoopvol én realistisch te blijven, komt het wel aan op een goed 
zelfverstaan. Wie zijn we als kerk? Hoe mag je naar jezelf kijken? Stefan Paas schuift twee Bijbelse 
metaforen naar voren die daarbij kunnen helpen: die van de vreemdeling en van de priester 
(Stefan Paas, Vreemdelingen en Priesters - christelijke missie in een postchristelijke samenleving). 
Missionair kerk-zijn vandaag begint met het besef dat je vreemdeling bent: anders dan de over-
grote meerderheid en relatief machteloos. Relatief machteloos, dat wil zeggen: de cultuur is niet 
vanzelfsprekend christelijk en er is geen overheid die ons aan alle kanten ondersteunt. Anders, 
dat wil zeggen: we zijn wel met huid en haar onderdeel van de ons omringende cultuur, maar ons 
orientatiepunt is Jezus Christus. We wonen wel in Utrecht, maar ons thuis is het Koninkrijk van God.

K E R K - V R E E M D E L I N G - G E M E E N S C H A P - K R I N G E N - S T A D
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“Missionair kerk-zijn 
vandaag begint met het besef 

dat je vreemdeling bent...”



Vreemdeling zijn is niet makkelijk. Het vraagt om goede zorg voor je ziel. Daarom is de geloofs-
gemeenschap zo belangrijk. Dat is voor velen van ons een nieuw accent. In onze geloofsbeleving 
zijn we misschien wel erg individualistisch geworden en dat maakt vele (jonge) Jacobikerkers 
geestelijk kwetsbaar. De gedachte dat iedereen zijn eigen unieke, kwalitatief hoogwaardige Gods
ervaring moet hebben, is eerder modern consumptief dan Bijbels en authentiek christelijk. In de 
Bijbel gaat de gemeenschap vooraf aan het individu en de stem van Christus klinkt in de ander 
vaak sterker dan in jezelf (naar Bonhoeffer, Gemeenschapsleven). 

Het komt er dus op aan dat we opnieuw leren onze christelijke identiteit vanuit de gemeenschap 
te verstaan. In een tijd waarin de geloofsakker een winterperiode doormaakt, is dit een belang
rijke sleutel voor het hervinden van de Godservaring. Die gemeenschap is geworteld in de doop. 
Christen ben je omdat je door de doop verbonden bent met Christus én met andere christenen. In 
de Jacobikerk is prediking heel belangrijk. Daarnaast is goed dat ook aan het avondmaal in onze 
erediensten een belangrijke plaats gegeven wordt. Hier wordt immers bij uitstek de viering van de 
gemeenschap met Christus en met elkaar zichtbaar. 

K E R K - V R E E M D E L I N G - G E M E E N S C H A P - K R I N G E N - S T A D
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“We leren zo opnieuw om
onze christelijke identiteit vanuit de 

gemeenschap te verstaan...”



Rondom Woord en Sacrament zijn verschillende kringen denkbaar. De binnenste kring wordt 
gevormd door de gemeente die op zondag samenkomt. In de eredienst draait het om lofprijzing. 
We oefenen ons erin God te prijzen om zijn daden als Schepper, Redder en Vernieuwer. In zijn 
daden is God gericht op relatie (schepping) en herstel van relatie (redding en vernieuwing). Ver-
zoening (herstel van gemeenschap) is de kern van het christelijk geloof: verzoening met God en 
verzoening met elkaar. De gemeenschap van de kerk is de plek waar dit geloof gedeeld, ervaren, 
geoefend en geleefd kan worden. Als gemeente in deze stad zijn we geroepen om een ‘koninkrijk 
van priesters’ (1 Petrus 1) te zijn. De Jacobikerk als gebouw, al eeuwenlang een teken van Gods 
aanwezigheid in deze stad, speelt daarin voor ons een belangrijke rol.

K E R K - V R E E M D E L I N G - G E M E E N S C H A P - K R I N G E N - S T A D
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“De gemeenschap 
van de kerk is de plek 

waar dit geloof gedeeld, 
ervaren, geoefend en 
geleefd kan worden...”



Wat betekent dit voor het missionaire karakter van de Jacobi? Dat laat zich op drie niveaus uit-
werken. Ten eerste betekent dit verdieping: we willen een lofprijzende gemeenschap zijn, bid-
dend luisterend naar het Woord van God, steeds dieper geworteld in Christus. Daarnaast betekent 
dit óók verbreding: als een priesterlijke gemeenschap weten we ons betrokken op het reilen en 
zeilen van onze omgeving en geven we een hoge prioriteit aan het actief vormen, onderhouden 
en uitbreiden van betekenisvolle contacten met mensen om ons heen. Dat brengt bij het derde 
aspect: verbindig. Rondom de binnenste kring van de gemeente bevinden zich namelijk allerlei 
andere kringen van betrokkenheid in buurt, netwerk en stad. In sommige kringen bewegen we 
ons al, in andere (nog) niet. We zoeken naar openingen in de grenzen daartussen en verlangen 
ernaar mensen op allerlei manieren in verbinding te brengen met het hart van kerk-zijn. Hoe zou 
dat (beter) kunnen? Daar willen we met elkaar naar op zoek gaan.
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“We verlangen ernaar mensen op 
allerlei manieren in verbinding te brengen 

met het hart van kerk-zijn...”



Inspirerende Voorbeelden



St. James Clerkenwell
best practice



“Connecting the curious with 
the core message of Christianity and 
its significance for the whole of life.”



De ‘School of Faith’ is een initiatief van St. James Clerkenwell, een gemeente in Londen. De School 
of Faith wil een leeromgeving bieden waarin de kernboodschap van het christelijk geloof wordt 
bevraagd op haar betekenis voor het hele leven. Tijdens zogenaamde ‘Central Conversation 
Events’ krijgen deelnemers de kans om actuele thema’s als ‘Geluk’, ‘De kracht van beelden’, 
‘Utopia’, ‘Geweld’ en ‘Identiteit’ te bekijken vanuit het perspectief van het geloof. Gastsprekers 
introduceren een onderwerp en begeleiden de discussie achteraf. Is je interesse in het christelijk 
geloof door deze ‘Central Conversations’ gewekt, dan kun je je aanmelden voor een ‘Core Class’ 
(qua opzet vergelijkbaar met onze Alpha Cursus). 

De ‘School of Faith’ zou een paraplu kunnen zijn waaronder enkele activiteiten in de Jacobi, die 
nu nog min of meer los van elkaar verkrijgbaar zijn, samengebracht kunnen worden. Denk bij
voorbeeld aan het Jacobidebat, de Alphacursus, het Leerhuis en de leesavonden. Er zou gezocht 
kunnen worden naar onderlinge samenhang waardoor meer doorstroom tussen de onderliggen-
de activiteiten op gang kan komen. De scheiding tussen ‘bedoeld voor de inner circle’ en ‘bedoeld 
voor geinteresseerden’ kan wat poreuzer worden, waardoor gemakkelijker nieuwe ontmoetingen 
kunnen plaatsvinden. Iets a la de ‘Central Conversations’ zou kunnen dienen als follow up van een 
Jacobidebat, waardoor deze aan betekenis kan winnen.

V E R D I E P E N - V E R B I N D E N - V E R B R E D E N
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Eemlandhoeve Bunschoten
best practice



“Door ons harde werken zou je weleens 
kunnen vergeten waar het uiteindelijk om gaat: 

ontmoeting, zaaien, oogsten, samen eten, 
delen en vooral: de tijd nemen...”



Voor de Jacobi is de Eemlandhoeve een bekende plek. We houden er jaarlijks onze kerkenraadsdag. 
Al vanaf de start van de boerderij aan de Bisschopsweg begin jaren negentig, is de Eemlandhoeve 
méér dan een boerenbedrijf. Alle activiteiten die in de loop der jaren zijn ontstaan, zijn erop gericht 
de ontmoeting tussen boer en burger, platteland en stad, Schepper en schepping te bevorderen. 
Dit alles met het oog op duurzaam leven en geïnspireerd vanuit christelijke waarden. Ook de wijze 
waarop met innovatie en duurzaamheid wordt omgegaan, is steeds weer inspirerend. De Eem-
landhoeve is een prachtig voorbeeld van een plek waar verschillende werelden elkaar ontmoeten, 
zonder dat deze hun eigenheid verliezen.

Meer dan nu gebeurt zou de Jacobikerk verder kunnen uitgroeien tot een plek waar verschillen-
de ‘werelden’ elkaar ontmoeten: de seculiere en de christelijke. Van de Eemlandhoeve kunnen 
we leren gastvrij te zijn, zonder onze eigenheid te verliezen. Denk hierbij aan onze omgang met 
huurders, met gasten die we uitnodigen voor een Jacobidebat of andere activiteit, aan mogelijke 
partners in onze nabije omgeving. 

V E R D I E P E N - V E R B I N D E N - V E R B R E D E N
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St. Martin in the Fields
best practice



“We create spaces where 
members give from their experience 
and take from others - an exchange 
that’s often inspiring, always com-

pelling, and mutually useful.”



In St Martin-in-the-Fields vormen gemeente en kerkgebouw samen een unieke mix van culturele, 
charitatieve en commerciële initiatieven. De kerk wil aanwezig zijn in het hart van Londen en van 
de UK... én tegelijkertijd wil ze óók aanwezig zijn aan de randen van de samenleving door de opvang 
van daklozen en vluchtelingen. St. Martin’s vat haar visie op missionair kerk-zijn samen in vier C’s: 
congregation, commerce, culture en compassion. Deze woorden dagen uit om vanuit het hart van 
het evangelie de randen op te zoeken en de comfortzone te verlaten, vanuit de overtuiging dat 
juist daar Christus zichzelf het meest duidelijk openbaart. Wederkerigheid is hierbij een belangrijk 
uitgangspunt. In de taal van St. Martins: ‘doing for’ is niet zo moeilijk; ‘being with’ des te meer. 

Voor onze blanke, relatief hoogopgeleide en daardoor wat ‘smalle’ gemeente, zijn de uitgangs
punten van St. Martins een noodzakelijk steentje in de schoen. De ander heeft niet alleen ons 
nodig om God te leren kennen, maar wij net zozeer de ander om zelf Gods stem te verstaan. Op 
welke manieren durven we als Jacobikerk de randen van congregation, commerce, culture en 
compassion te verkennen? Welke kansen - of juist welke schrijnende gevallen - laten we liggen?

V E R D I E P E N - V E R B I N D E N - V E R B R E D E N
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Jacobi Aan Zet



Kansen
Hoe kunnen we deze visie en wat we leren 
uit deze inspirerende voorbeelden nu ‘ver-
talen’ naar een concrete routekaart voor het 
missionair zijn van de Jacobikerk? De brain-
stormgroep Jacobi & The City (een afvaar-
diging van het missionair team met uitbrei
ding) is een aantal maanden bezig geweest 
om deze lessen te vertalen naar de Jacobi
kerk. Wat hebben we ‘in huis’ en welke kan-
sen liggen daar mogelijk in verborgen?

Verhaal 
De Jacobikerk is een kerk met een Verhaal. 
Dat is niet in de eerste plaats het verhaal 
van een oude ‘iconische stadskerk’ ergens 
in Utrecht. Nee, het is allereerst het verhaal 
van het Evangelie van Jezus Christus, de 
Zoon van God, die mens werd, lijden moest 
en aan het kruis eindigde. Maar Die óók 
opstond uit de dood, waardoor een nieuw 
Godsrijk aanbrak, waar wij nú al deel van 
uit mogen maken. Van dit Verhaal leeft ie-
dere christelijke gemeente. Onze kerk staat 
daarbij specifiek in de gereformeerde tradi-
tie. Eén van de karakteristieke kenmerken 
van deze traditie is de nadruk op educatie. 
Er valt in het christelijk geloof een heleboel 
te leren en daar heeft bij uitstek onze tradi-
tie gevoel voor ontwikkeld.
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Gebouw
De Jacobikerk is een krachtige, duidelijk in 
de stad aanwezige, liturgische en sacrale 
ruimte. Zij is primair Huis van God, bedoeld 
voor de zondagse erediensten en voor acti-
viteiten die vanuit de gemeente worden ont-
plooid. Maar we zien óók hoe de kerk steeds 
vaker als ontmoetingsplek dient tussen de 
seculiere maatschappij en onze christelijke 
gemeente. Daar liggen dus allerlei kansen. 
En wat te denken van de pelgrimsroute naar 
Santiago, waar de Jacobikerk onderdeel van 
uitmaakt? De pelgrimsthematiek is trou-
wens een dankbare metafoor die allerlei 
missionaire aanknopingspunten biedt, óók 
als het gaat om de fysieke ruimte van het 
kerkgebouw. We hebben een begin gemaakt 
met het onderzoeken waar ruimtelijke kan-
sen en mogelijkheden liggen om het gebouw 
nóg beter te gaan gebruiken.

Mensen
En dan, last but not least, de mensen. De 
Jacobikerk heeft met haar behoorlijke om-
vang een groot en divers geestelijk kapitaal 
te leen, waaruit geput kan worden. Ieder ge-
meentelid heeft weer een eigen netwerk. Er 
zijn dus allerlei relaties tussen leden van de 
Jacobikerk en mensen elders in de samen-
leving, waardoor er dwars door alle cirkels 
van betrokkenheid lijnen lopen. Denk aan 
gemeenteleden die politiek actief zijn, of 
via hun werk in de zorg of op de universiteit 
met allerlei mensen in aanraking komen. 
Dit is voor de Jacobikerk niet nieuw. Bij het 
ontwikkelen van nieuwe wegen willen we 
hier blijvend oog voor houden en nadrukke-
lijker gebruik van maken.
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School of Faith



De Jacobikerk is geroepen om een gemeenschap te zijn rond Woord en Sacrament. Dat doet ze in 
een tijd waarin het christelijk geloof voor heel veel mensen geen betekenis meer lijkt te hebben. 
En dat roept vragen op. Hoe kan de Jacobikerk met haar gebouw, haar eeuwenoude én actuele 
Verhaal en haar begaafde mensen, naast de bestaande ook op andere, meer proactieve manieren 
de aanwezigheid van Christus in Utrecht dienen? Hoe kan de Jacobikerk gestalte geven aan het 
Verhaal van het Evangelie niet alleen ‘voor’ een bepaalde doelgroep, maar wellicht ook in samen-
werking met...? En duidelijker geworteld in de wijk? 

Vanuit de fysieke plek die de Jacobikerk heeft en vanuit het besef wat de Jacobikerk voor tal van 
mensen in heden en verleden biedt, hebben we een motto geformuleerd: Jacobikerk - Ruimte, 
Rust, Richting. We onderzoeken op welke manieren we dit motto missionair kunnen uitwerken én 
hoe we hiermee de zichtbaarheid van de gemeente en de bedoeling van deze kerk voor (argeloze) 
bezoekers kunnen vergroten.

S A M E N V A T T E N D - R O U T E K A A R T V O O R D E T O E K O M S T
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Het kader van de concentrische cirkels van betrokkenheid rondom Woord en Sacrament geeft 
aanleiding om bestaande activiteiten een plek te geven, zowel mentaal als fysiek. Daarnaast staan 
we open voor nieuwe activiteiten die de bestaande aanvullen, verrijken, verdiepen en verbreden. 
Dat doen we graag samen met partners uit de context van de kerk. Scholen, bedrijven, huurders... 
het kan van alles zijn. 

Concreet zouden we één concept verder willen ontwikkelen: een zogenaamde School of Faith, 
bedoeld om de educatieve kracht van de Jacobikerkgemeente te optimaliseren. Dit concept kan 
fungeren als ‘paraplu’ om bestaande en nieuwe activiteiten binnen de Jacobikerk (thematisch) 
aan elkaar te verbinden, Zoals het organiseren van ‘De tafel van 10’ waaraan vijf christenen en vijf 
niet-christenen elkaar oprecht, geduldig en zonder haast bevragen rondom een goede maaltijd. 
Daarnaast denken we aan het onderbrengen van een bijbelklas en verdiepingsklas in dit concept 
(in lijn met het bestaande leerhuis en de leesavond, eventueel aangevuld met andere concepten).  
Ook het Jacobidebat en andere op zichzelf staande ‘events’ zouden prima onder zo’n School of 
Faith kunnen vallen. Daarnaast denken we aan het aanbieden van zogenaamde co-working pla
ces in het gebouw, gericht op het openen van de mogelijkheid tot nieuwe, onverwachte contacten. 
Kortom, de Jacobikerk als fysiek bruisend hart van een School of Faith voor Utrecht.

S A M E N V A T T E N D - R O U T E K A A R T V O O R D E T O E K O M S T
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School of Faith in Utrecht
Het concept van St James Clerkenwell 
is nog niet geintroduceerd in Neder-
land, maar een vergelijkbaar idee wél: 
The School of Life. Dit voorjaar vond in 
TivoliVredenburg zelfs het eerste The 
School of Life Festival plaats. Met talks 
van bekende filosofen, schrijvers en 
andere bijzondere denkers tot kleine 
workshops en intieme gesprekken die 
allemaal één doel hebben: je helder na 
te laten denken over de belangrijkste 
vragen uit je eigen dagelijkse leven.

De kracht van dit concept is dat het 
inhoud, plek en activiteiten onder één 
noemer brengt. Wij zien kansen voor 
een dergelijke aanpak met betrekking 
tot het ‘helder nadenken’ over levens-
vragen vanuit Bijbels perspectief.
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Jaarschema School of Faith

Lente Zomer Herfst Winter

Thema 1 Thema 2 Thema 3 Thema 4

Tafel van 10

Event

Coaching

Verdieping

Bijbeltafel

Jacobidebat

Tafel van 10

Event

Coaching

Verdieping

Bijbeltafel

Jacobidebat

eenmalig

eenmalig

doorlopend

tweewekelijks

maandelijks

eenmalig

eenmalig

eenmalig

doorlopend

tweewekelijks

maandelijks

eenmalig

eenmalig

eenmalig

doorlopend

tweewekelijks

maandelijks

eenmalig

eenmalig

eenmalig

doorlopend

tweewekelijks

maandelijks

eenmalig
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Aftrap: Tafel van 10
Het is niet voor niets dat de christelijke 
gemeenschap van tijd tot tijd samen-
komt rondom de tafel. In het gemeen-
schappelijk delen van brood en wijn, 
wordt iets zichtbaar van wat het bete-
kent om een kring rond Jezus Christus 
te vormen.

De kerk is daarmee dus óók een ge-
meenschap van mensen, waar een ie
der welkom is. We willen op zoek naar 
meer tafelmomenten waarin iets van 
deze gedachte gestalte krijgt. Zoals een 
‘tafel van 10’, waaraan vijf christenen 
en vijf niet-christenen elkaar oprecht, 
geduldig en zonder haast bevragen 
rondom een goede maaltijd. Zo’n event 
zou de aftrap kunnen vormen van een 
nieuw seizoen van de School of Faith.
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Bijbel- en verdiepingsklas
Op steeds meer plaatsen in ons land worden Bijbel
klassen georganiseerd: van De Nieuwe Poort aan de 
Zuidas tot en met de Openbare Bibliotheek in Am-
sterdam Oud-West. Het idee is eenvoudig: met een 
groep geintereseerden wordt onder leiding van een 
theoloog een bijbelverhaal grondig bestudeerd.

Binnen het concept van een School of Faith zou zo’n 
Bijbelklas zich uitstekend lenen om bijbelverhalen te 
bestuderen die te maken hebben met het seizoens-
thema van de School. Van ecologie tot eenzaamheid, 
en van omgaan met tegenslag tot medische ethiek... 
Bijbelverhalen kunnen er soms een heel ander licht 
op werpen en nieuwe inzichten geven.

Voor diegenen die (daarnaast nog) een verdiepings
slag willen maken, kunnen meer specialistische cur-
sussen worden aangeboden, waarin de klassieke 
bronnen van kerk en filosofie worden aangeboord.
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Event: Silent Reading Party
Mede dankzij de inzet van onze gidsen, 
is de Jacobikerk steeds vaker ook buiten 
de zondagen en besloten evenementen 
om, geopend voor publiek. Zoals in 
de zomermaanden tijdens Kerken Kij
ken Utrecht. Wij vinden dit een mooie 
ontwikkeling.
 
Kerkgebouwen zijn overdekte ruimtes, 
die qua vorm, afmeting en atmosfeer 
uniek zijn. We zouden ze - naast de hui-
dige openstellingen - nog vaker en óók 
op andere manieren kunnen gebrui
ken. Bijvoorbeeld als huiskamer voor 
de buurt, waarbij de scheiding tussen 
gebouw en stad vervaagt. Als try-out 
begonnen we op 5 mei dit jaar: twee 
uur lezen met een afsluitende borrel.
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Co-working places
Veel draait in de stad om het leggen van 
contacten en het opbouwen van een 
netwerk. Een zogenaamde co-working 
place faciliteert dat proces, door werk-
plekken aan te bieden aan professionals 
uit verschillende disciplines. Eén van de 
kenmerken van een co-working-locatie 
is dat er daarnaast sprake is van rand-
animatie en/of netwerkbijeenkomsten. 
Co-working is dus meer dan alleen een 
fysieke ruimte, het is een community. 

Co-creatie zit de Jacobikerk in het DNA, 
met haar rijke historie en prachtige 
gebouw. Wij zouden willen onderzoeken 
op welke manier de kerk een plek zou 
kunnen bieden aan professionals, om 
te werken, te brainstormen en onver-
wachte contacten op te doen.
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Jacobi & Wijk C



De Jacobikerk staat in Wijk C, een stads
wijk die het noordwestelijke deel van 
het stadscentrum beslaat. 

Wie een rondje om de kerk maakt er-
vaart met eigen ogen de diversiteit van 
deze wijk. Enerzijds is er allerlei aan-
bod voor wie geslaagd is in het leven: 
zowel voor mensen bínnen als buiten 
de buurt. Anderzijds blijken heel veel 
mensen in de buurt toch buiten de boot 
te vallen, en zelfs uit zicht te raken. 

Deze tweedeling komt ook tot uitdruk-
king in recente cijfers van het CBS over 
deze wijk: de ‘succesvolle’ (post)mo
derne twintiger en dertiger woont naast 
oudere wijkbewoners, die al dan niet in 
eenzaamheid proberen rond te komen 
van WAO, WW of bijstand.
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Demografie (illustratie op basis van Kerncijfers Wijken Buurten, CBS 2017)
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Demografie (illustratie op basis van Kerncijfers Wijken Buurten, CBS 2017)
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Mentality Milieus (op basis van systematiek Motivaction)

Postmaterialisten

De maatschappijkritische 
idealisten die zichzelf willen 
ontplooien, zich verzetten 

tegen sociaal onrecht en op-
komen voor het milieu.

Identificatiefiguur:
Een alleengaande twinti-

ger, die na haar afstuderen 
samen met haar katten in 
de buurt is komen wonen.

Traditionele burgerij

De moralistische, plichts-
getrouwe en op de 

status-quo gerichte burgerij 
die vasthoudt aan tradities 
en materiële bezittingen.

Identificatiefiguur:
Een weduwe van 70 jaar 

oud, die al tientallen jaren in 
Wijk C woont en rondkomt 

van een krappe WAO.

Opwaarts mobielen

De carrieregerichte indivi
dualisten met een uitgespro-

ken fascinatie voor sociale 
status, nieuwe technologie, 

risico en spanning.

Identificatiefiguren:
Een samenwonend stel 

zonder kinderen van 
begin-dertig. Wonen sinds 

kort in deze buurt.
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Verbindingen
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Jacobi & Gebouw



De Jacobikerk beschikt met haar 
kerkgebouw over een zogenaamde 
‘iconische stadskerk’, waarvan de to-
ren op allerlei plekken in Utrecht zicht-
baar is. Daarmee is aan een belangrijke 
voorwaarde met betrekking tot her-
kenbaarheid voldaan. Het is de kunst 
om dit gebouw nóg beter te gaan ge
bruiken, waarbij de uitdaging wordt om 
de gevel van het gebouw - de scheiding 
tussen het sacarale en het profane? - 
zo poreus mogelijk te maken. 

Iconische stadskerken kenmerken zich 
doordat stadsbewoners zich er eige-
naar van voelen - of zij nu gelovig zijn of 
niet. Deze kerken zijn publieke ruimten, 
overdekte pleinen, die een geweldige 
potentie hebben om een ‘huiskamer 
voor de wijk’ te gaan vormen.
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“Grace Davie toonde aan dat mensen 
monumentale kerken als ‘van ons allemaal’ 

beschouwen en dat niet alleen om historische 
redenen. Kerkgebouwen prikkelen de 

verbeelding van iedere bezoeker...”
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Wij zien een aantal heel praktische verbeterpunten 
voor het gebouw voor ons, die de moeite waard zijn 
om de komende tijd uit te werken. In de eerste plaats 
is er de uitstraling naar buiten toe. De luiken aan de 
kant van de St. Jacobsstraat zijn vaak gesloten, wat 
deze kant van het gebouw een besloten uitstraling 
geeft. Dit kan veel uitnodigender. Hetzelfde geldt 
voor de gevel aan het Jacobskerkhof. Ooit was de 
verbinding tussen kerk (de huidige Pelgrimszaal) en 
plein hier veel transparanter. Bovendien leent deze 
zijde van het gebouw zich uitstekend voor een ter-
ras op de zon, bijvoorbeeld om in de zomer na de 
dienst koffie te drinken. Daarnaast zien wij ook kan-
sen aan de binnenzijde van het gebouw, bijvoorbeeld 
door het bestaande plannen om bovenop de huidige 
Pelgrimszaal een extra ruimte te creeeren, nog eens 
goed te bekijken en verder uit te werken. Tenslotte 
is er nog de verduurzaming van het gebouw, waarbij 
gewerkt wordt aan de Jacobi als “groene kerk”.
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Bestaande verbindingen
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Mogelijke verbindingen



Zrs. Augustinessen
Eau de Gracht

Sint Augustinus

S.S.R. - N.U.

St. Wegloophuis

Volksbuurtmuseum

Café’s Willemstr.

Podium Stathe

Bijenkorf

Zentrum Meditatie
Milieucentrum

Yogapoint
St. Straatnieuws

Nijntje pleintje

Inward meditatie

PAX voor vrede

Religieuze / sociale ecologie

Jacobi

Jacobi Theater
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gebed

vesperjacobidebat

buurtsoos

leeskring

alpha

?!
?!

mamajacobi
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Programmering



Hartelijk dank voor je aandacht!

Tenslotte nog even dit. Dit boekje heeft een 
open einde. Het Jacobi Aan Zet willen we namelijk graag 

letterlijk nemen. Heel concreet: heb jij nog (andere) 
ideeen over missionair kerk-zijn, voor het gebouw of voor 

de eventuele programmering van een School of Faith? 
Laat ze ons weten! Alvast veel dank!

school_of_faith@jacobikerk.nl




